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BU SAYFA SİZİN 


Sözün doğrusu: 


Anayasanın 10. maddesi «Devlet insa- 
nin insan gibi yaşıyabilmesi için gereken 
maddi ve mânevi şartları hazırlar» demektedir. Ama Anayasasında bunlar yazili olan biz emekçiler çil yavrusu gibi 
dağılıp, gurbete düştük. Baba ocağından, yâr kucağından uzak, buralardaki 
yaşantımızın hoş olduğunu zannadenler 
yanılıyorlar. Bunu çeken bilir yalnız. Dil 
bilmezlik, yabancılık, vatandan uzak oluşun verdiği moral bozukluğunu tadan 
var mıdır acaba? Biz bu şartlar altındayken, hükümet sadece işçilerin dövizleri 
ile ilgilenir ve arada sırada buraya düşen idareciler, Köln Radyosunda cakalı 
nutuklar atıp, bizlere «Sizinle iftihar ediyoruz, aslansınız, kaplansınız» der giderler. Memleketimin binlerce emekçisi, denize düşen yılana sarılır diye buraya gelmeye çalışırlar sonra. Neden? Hani kalkınma, hani müreffeh Türkiye, hani nurlu 
ufuklar? Anayasamızın öngördüğü şekilde bana toprak, ev ve çalışabileceğim 
bir iş bulunsun, Almanyaya bugün allahaısmarladık derim. Ama dertlerimize 
seyirci kalıp trenler dolusu emekçiyi gurbete ve de şimdi bir de Avustralya çöllerine sürenlerin kalkınmadan bahsetmeleri milletin gerçek efendisi ile alay etmekten başka bir şey değildir. 


Murat Erike — 894 Memmingen, 
B. Almanya 
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Millet ot yiyor: 


Demokrat İzmir gazetesinde, İzmir'e 
çalışmaya gelen bir işçinin iş bulamayıp 
aç kalınca, karnını doyurmak için otlara 
saldırdığını ve hayvanlar gibi ot yediğini 
okudum. Ardından Türkiye'nin 33 milyar 
664 milyon lira dış ve tasarruf bonoları 
karşılığı da 3 milyar 994 milyon lirayı 
bulan iç borçları olduğu haberi vardı, 


Sonra tasarruf bonoları karşılığı olan 
paraların yüzde 57-sinin işçiyi sömürerek 
sözümona kalkınmayı sağlıyan özel sektöre dağıldığı bildiriliyordu. Oysa, gönül 
isterdi ki, geri kalan yüzde 43 bono karşılığı da, şehrin ortasında parklarda otlara saldıran işçi gibilerine ekmek parası diye verilsin. Onlara kredi açılsaydı 
da, bu açlıktan, bu sefaletten kurtulsalardı... Şimdi Başbakanın ve onun arkadaşlarının müreffeh Türkiyeden ve 
mutlu yarınlardan bahsetmeye hakları 
var midir? Eğer onlar milletvekili iseler, 
ot yiyenler de bu milletin ta kendisidir. 
Belki müreffeh bir zümre vardır bu mem- 
İekette, o da Ziraat Bankasından aldıkları 1,5 milyonu aralarında taksim eden 
10 AP-li gibiler, 6 yerden maaş uyduranlar, onlara bu imkânı veren ve onları 
koruyanlardır. 

Ali Uyar — 120 Sokak, 6. 

Gültepe — İzmir 
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Biz kimi sömüreceğiz? 


Başbakan Demirel'in bütün işçilerin 
patron olacağı yolunda verdiği müjdeye 
çok sevindik doğrusu. Demek, “biz de, 
zeytinyağına makina yağı, kuru üzüme 
keçi pisliği karıştıranlar gibi, bir kalemde 
zengin olabileceğiz. Demek, biz de, karin tokluğuna işçi çalıştınp alınteri üzerine kâşaneler kuranlar gibi paralar kazanacağız. Demek, bizler de; işçilerimiz 
kuru soğan bulamazken, Adana barlannda kadınların sigaralarını yüzlüklerle 
yakanlar gibi, bol paraya, aşırı servete 
kavuşacağız ha? Yalnız Başbakan bu 
müjdeyi verirken bir şeyi açıklamayı 
unuttu bizlere: Yani bizler de patron 
olunca kimin ensesinde boza pişireceğiz? 


E. Demir, Balıklı Caddesi, 30/B — 
Kütahya 


* 


Son âyların ulusal ve uluslararası olayları, emperyalizmin, hemen hemen bütün 
imkân ve araçlarını harekete getirerek, milli kurtuluş ve dünya işçi hareketlerinde 
yer yer gedikler açmaya, proletarya enternasyonalizmini, yani halkların özgürlük, 
sosyal ve politik haklar uğrunda emperyalizme ve kapitalizme karşı savaşta gösterdikleri dayanışmayı, onların birleşik gücünü ifade eden hareketi etkisiz kılmaya 
çalıştığını gösteriyor. 

Emperyalizmin, proletarya enternasyonalizmini etkisiz hale getirme yönündeki bu 
amansız savaşı da, yüzyılı aşan bir zamandan beri yeryüzünün bütün ezilen, sömürülen, köleleştirilen insanlarını, din, ırk, milliyet farklarının üstünde devrimci" bir 
ateşle seferber eden «Bütün ülkelerin proleterleri, birleşiniz çağrısının kuvvet ve 
etki kabiliyetini korumakta. olduğunu gösteriyor. 


Marks've Engels «Komünist Partisinin Manifestisnde, “değişik “milletlere mensup 
egemen sınıfların, milli ölçülerde egemenliklerini:sürdürmek için gösterdikleri milletlerarâsı dayanışmaya karşı, proletaryanın da milletlerarası dayanışmasının kaçınılmazlığı üzerinde duruyorlardı. Hedef; sermayenin milletlerarası dayanışmasına ve 
bu kaynaktan sağladığı politik; ekonomik ve askeri güce karşı: proletaryanın milletlerarası dayanışma gücünü çıkarmak, ezilen insanların haklarınıssavunmak; korumak 
ve bu hakları genişletme imkânları için elverişli şartlar yaratmaktı; 


Tarih, egemen sınıfların, milli sınırlar içinde gelişen demokratik hareketlere karşı, 
gerekli gördükleri zaman, milletlerarası ölçülerde birleştiklerini gösteren örneklerle 
doludur. 


Sömürgecilerin; gelişmekte olan kapitalizmin yarattığı egemen sınıf ve zümrelerin 
mevcut çelişme ve çatışmalarına rağmen, halkların gelişen demokratik savaşlarını 
engellemek için kurdukları görünür görünmez ittifaklara' karşı, milli “sınırlar içinde 
gelişen demokratik hareketlerin milletlerarası dayanışması da bir gelişme göstermiştir. 

Yeryüzünün ilk sosyalist devleti olan Sovyetler Birliğinin kurulmasiyle, proletarya 
enternasyonalizmi, bir yandan yeni bir anlam kazanmış, bir yandan emperyalistleri 
ve halkların demokratik savaşlarını ezmeye yeltenen gerici çevreleri titreten büyük 
bir hamle yapmıştır. Sovyetler Birliğinin tarih sahnesine çıkmasiyle, kapitalist gelişme 
yolunda bir hayli ilerlemiş bulunan Avrupa ve dünya egemen çevreleri iki yönden 
korkuya kapılmışlardır: Birincisi, Sovyet devletinin kuruluşu, işçi ve köylü sınıfının, 
kendilerinden yana aydınların da katılmasiyle kendi öz devletlerini kurabileceğini 
göstermiştir. İkincisi, kurtuluşları' için savaşan halklara ve sömürüye karşı duran 


Açlık ve işsizliğin nedeni emperyalizmdir. 


emekçilere her alanda yardımcı olabilecek bir devletin varlığı, emperyalistlerin ve 
tekellerin halkları sömürme, harp ve barış meselelerinde artık istedikleri gibi adım 
atmalarını engellemeye başlamıştır. 


Emperyalist devletler bu alanda ilk konkre dersi Anadolu yaylalarında aldılar, 
Çünkü genç Sovyet devleti, milli kurtuluşu için savaşan Türk halkına, politik, askeri, 
ekonomik ve mali alanlarda etkili yardımlarda bulunmuş ve tarihte ilk defa olarak, 
proletarya enternasyonalizmi, moral ve duygusal nitelikten çıkarak, eylemli ve somut 
bir nitelik kazanmıştır. 


Sovyet devletinin; milli kurtuluşları için savaşan halklara, tekelleri ve büyük sermayeyi geriletme mücadelesine atılan işçi sınıfına yaptığı politik yardımın, emperyalistleri, Amerikan, Alman, İngiliz ve Fransız tekellerini genç Sovyet devletini yıkmak üzere milletlerarası bir dayanışmaya sevkettiği bilinmektedir. Almanyada nazizmin, Japonyada militarizmin, Sovyet devletini yıkmak üzere. milletlerarası, tekeller 
tarafından tellenip pullanarak tarih sahnesine çıkarılması bir: sir değildir. 


İkinci Dünya Harbinden, yani dünya “sosyalist sisteminin kuruluşundan sonra; 
ozamana kadär daha ziyade politika kulislerinde faaliyet gösteren Amerikan emperyalizmi artik doğrudan'doğruya sahneye çıkmış ve emperyalizmin-dünya ölçüsündeki 
dayanışmasını teşkilâtlandırmada baş rolü oynamayâ başlamıştır. Nato'lar, Sento'lar; 
Seato'lar hep bu faaliyetin ürünüdür. Ve emperyalizm, milli kurtuluş hareketlerine 
karşı dünya ölçüsünde ve tek elden yönetilen karşı-devrim ihracını örgütlü ve dolaysız 
bir şekilde yapmaya başlamiştir. Bu dolaysız şekil; Viyetnamda olduğu gibi, bazan 
doğrudan doğruya silâhlı bir saldırı şeklinde; bazan politik tertiplerle, bazan adam 
satınalmakla parlâmentarizmi dejenere ederek, bazan da Yunanistan ve Güney Amerika ülkelerinde görüldüğü gibi, faşist askeri darbelerle uygulanmaktadır. Bütün bunlardan maksat, dünya ölçüsündeki Amerikan sömürge imparatorluğunu ayakta tutmaktır. 

Dünya ölçüsünde ve milletlerarası gericiliği kuvvetlendirmeyi ön plâna alan bu 
Amerikan «global strateji»sinde, Türkiyenin jeopolitik durumunun önemli bir yeri 
vardır. Çünkü Türkiye, bir yandan Sovyetler Birliği, bir yandan Arap dünyası, bir 
yandan da Balkanlarla ortak sinirli bir ülkedir. Bu ülke Asya ve Avrupa arasında bir 
kavşak noktası olmakla kalmamakta, politik bakımdan Doğu ve Batı âlemlerini de 
birleştirebilecek nitelikleri kendinde taşımaktadır. 


Bu jeopolitik durum; Türkiyeyi, Atatürkçü, bağımsız ve tarafsız bir dış politika izlemeye zorlüyordu. Özellikle atom silâhlarının bir halkı ve ülkeyi tümüyle yokedebilecek güce ulaştığı bir devirde, Atatürkçü geleneklerin değeri artıyor, hele Türk-Sovyet 
dostluğunun mantıki bir zorunluk olduğu kanısı kuvvetleniyordu. Bu dostluk, emperyalizme karşı Milli Kurtuluş Savaşında bir dayanak olarak belirmişti. Türkiye, bu 
dostluğa dayanarak kalkınabilir, ulusal ağır sanayiini kurabilirdi. Böyle bir gelişme, 


Nİ 


Amerika nerde ise, işsizlik ve pahalılık ordadır. 


emperyalistler için Yakın ve Orta-Doğuya giden yolların kaybı ve kapanması, Arap 
halklarının'yürüttüğü bağımsızlık savaşlarının daha da'kuwetlenmesi ve dolayısiyle 
de Orta-Döğu petrol kaynaklarının emperyalistler için kaybı anlamına gelirdi. Böyle 
bir gelişme, Asya, Afrika ve Güney Amerikada ezilen ve sömürülen halkların kurtuluş 
savaşlarını kuvvetlendirecekti. Ve böyle bir gelişme, Amerikan sömürge imparatorluğunun temelinden sarsılması demekti. i 

Vaşingtonda emperyalizmin kurmaylığını yapanlar için Türkiyenin önemi başka bir 
yönden de büyüktü. Türkiye sosyalist ülkelere, Arap memleketlerine ve Balkanlara 
karşı muazzam: bir silâh deposu've askeri bir üs halinde idi. Bundan dolayı, her ne 
pahasına olursa olsun, Türkiyenin elden kaçırılmaması gerekiyordu. Ve Amerikan 
&mperyalistleri Türkiyeyi elde tutmak için de şöyle bir program uyguluyorlardı: 


1. Türkiyede kendilerine bağlı zümreleri, yani derebeyi-komprador takımını daha 
da kuvvetlendirmek. Derebeylik kalıntısı düzeni mutlaka ayakta tutmak. 


2. Demokratik, anti-emperyalist hareketlerin milli bir program etrafında cepheleşmelerini engellemek. 


3. İşçi hareketini parçalamak. 
4. Anti-komünist histeriyi ve buna paralel olarak da dini irticai körüklemek, 


5; Türk-Sovyet dostluğunun Atatürk ve Lenin zamanındaki seviyesine ulaşmasını 
esnek bir taktikle engellemek... 


Türkiyedeki bu hedeflerine ulaşmak için Amerikan emperyalizminin elinde kozları 
çoktur: Mali imkânları: büyüktür. Gizli-açık polis idare kadrolarında ajanları vardır. 
Daha önemlisi, hükümet organları onun «danışman»ları ile doludur. Bizzat hükümet 
ona bağlıdır. Ayrıca, bazı kumandanlar ve basının önemli bir kısmı elindedir. 


Amerikan emperyalizmi elindeki bu kozları; ülkemizde gelişen, kuvvetlenen bâğimsızlık ve demokrasi uğrundaki akımlara karşı kullanıyor. Bugün Türkiyede anti-emperyalist ve demokratik akımlarda görülen ayrılıkçılık, dünya ilerici ve anti-emperyalist 
akımlarına sırt çevirme; sosyalist ülkelere çullanma olayları bunun-belirtileridir. 

Emperyalizmin, Türkiyedeki anti-emperyalist hareketi dünya ölçüsündeki ilerici 
kuvvetlerin dayanışmasından yoksun ederek, yani onu tamamen izole duruma düşürerek kolayca kontrol altına alma ve zamanı gelince ezme taktiğini göremiyenler, 
zaman zaman «Ne Amerika, ne Rusya» yahut da «Hem Amerika, hem Rusya» şiarlariyle ortaya çıkmaktadırlar. 


Bu iki politik şiar da; Türkiyenin emperyalizme karşr yürüttüğü bağımsızlık savaşını 
başariya ulaştırma üiteliğinden yoksundur. «Ne Amerika, ne Rusya»'diyenler, Mustafa 
Kemal'in" Birinci Milli: Kurtuluş: Savaşımızı yönetme taktiğini bile anlıyamamışlardır. 
Çünkü; Mustafa Kemal, kuvvetli emperyalist devletlere karşı Türk halkının milli “kurtuluş savaşını! yönetirken, milletlerarası demokratik anti-emperyalist akımların; özellikle genç Sovyet devletinin maddi ve mânevi yardımları olmadıkça büyük zorluklarla 


Yedi milyon işsiz, yirmi dört milyon aç. 


karşılaşacağını anlamış ve bu kuvvetlerin yardımını sağlıyacak bir taktiği benimsemişti. Onun: politik taktik ve savaş stratejisini kavrıyanlar, bugün: anti-emperyalist 
akımı izole duruma düşürmenin, yeni-sömürgecilik. yollarından Türkiyeye: girip yerleşmiş olan emperyalizme karşı savaşı zayıflatıcı bir unsur ve politika olduğunu anlamakta zorluk çekmezler. Bu açıdan bakılınca, «hem Amerika, hem Rusya» sloganının, 
halkımızın, Amerikan emperyalizmine karşı süregelen ve bugün Amerikan emperyalizmini topraklarımızdan kovma hedefine yönelen milli kurtuluş savaşını frenlemekten, körletmekten, hattâ küllemekten başka bir sonuç vermiyeceği derhal görülür. 


Türkiyenin, Türkiye gibi az gelişmiş bütün! ülkelerin, hattâ Fransa gibi ortahalli 
büyük devletlerin kaderi ve yarını dünya ölçüsündeki devrimci şartların; kuvvetlenmesine sıkı. sıkıya: bağlıdır. Dünya ölçüsündeki devrimci. şartlardan anladığımız, 
emperyalizmin ve en başta Amerikan emperyalizminin karşı-devrim ihracı, halkların 
milli kurtuluş savaşını boğma, dünya işçi hareketini dolaylı ve dolaysız yollardan 
kontrol altına alma olanaklarını azaltmak; hattâ tamamen ortadan kaldırmaktır. 


Bugün söz konusu olan, dünya devrimci durumunu emperyalizme deli gömleğini 
giydirebilecek kadar güçlendirmektir. Bundan ötürü, çağımızda her ulusal demokratik anti-emperyalist akımın dünya anti-emperyalist güçlerinin dayanışmasını kuvvetlendirecek bir taktik izlemesi, kendi milli sınırları içinde gelişen bâğimsizlik ve kurtuluş hareketlerine yardımdır; bunun aksi de milli bağımsızlık hareketini — dolaylı ve 
uzak vadeli de olsa — baltalamak olur. 

Netekim, Viyetnam Emekçiler Partisi, Küba Komünist Partisi, Güney Amerika 
ülkeleri komünist've işçi partileri, Amerikân emperyalizmine karşı ön saflarda savaşan diğer bütün komünist ve işçi partileri, sosyalist ülkelerin Çekoslovakyaya yaptıkları askeri yardımı, dünya sosyalist hareketini kuvvetlendirme, barışı savunma, emperyalizmin “saldırılarını göğüsleme çabası olarak anlamış ve alınan askeri-politik 
tedbirleri selâmlamişlardır. Bu partilerin Çekoslovakya olaylarındaki doğru tutumu, 
bazı partilerde gelişme eğilimi gösteren" sosyalsdemokrat "zihniyetin daha fazla 
dal-budak salmasını engellemiştir. Bu bakımdan'da, dünya antisemperyalist kuvvetleri arasındaki dayanışmanın parçalanmasını önliyen bir unsur olmuştur. 


Emperyalizm, Amerika Başkanı Conson, Bati Alman Başbakanı Kisinger ve Maliye 
Bakani” Ştraus gibi en yaman temsilcileri ve onun yardımcı kuvveti haline gelmiş 
sağcı sosyal-demokratlar, reformcu sosyalistler ve sosyal-demokratlaşmış sözde 
komünistler, Maocular, Titocular, Çekoslovakya olaylariyle doğan 'fırsatı ganimet 
bilerek; dünya; sosyalist: sistemine kıyasıya saldırmaya girişmişlerdir. Ama «emperyalizme karşı: aralıksız savaş», «Amerikan emperyalizmi. kâğıttan “kaplandır» gibi 
demâgojik şiarlar ortaya atan: Maolar, Enver Hocalar, Çekoslovakyada, yani emperyalizme: karşı konkre savaşın verildiği yerde: sosyalist ülkeleri arkadan vurmaya kalkışmış ve yıllardır. emperyalizmin ajanı diye hakaretler yağdırdıkları Tito ve Titocular 
ilessarmaş-dolaş olmuşlardır. 


Ekmeğe zam, açlığa devam. 


Dünyada emperyalizme karşı savaşan üç ana kuvvet vardır: Dünya sosyalist sistemi, dünya milli kurtuluş ve barış hareketleri, dünya işçi ve komünist hareketi. . . 
Bu kuvvetlerin emperyalizme -karşıkoyma gücü arttığı oranda; Türkiye gibi az:gelişmiş 
ülkeler halklarının .bağımsızlık -savaşları da- kuvvetlenecektir. Bundan. ötürü; ulusal 
bağımsızlık: hareketinin. dayanaklarından. biride -proletarya  enternasyonalizmidir. 
Emperyalistlerin. kamayı hep bu noktaya çakmaları hiç de rasgele değildir. Bu. da, 
proletarya enternasyonalizminin emperyalizme ve kapitalizme karşı savaşta kuvvetini 
ve önemini gösterir. ] 
Ahmet Saydan 


„Asgari ücret sorunu 


Son zamanlarin ‘en tortışmalı'konularindan biri olan asgari ücretlerin tesbiti soru- 
“nunda, işverenlerle işçilerin görüş ve tutumları drasındakiitaban tabana zıtlık, sömürenlerle sömürülenlerin bağdaşmaz çelişmelerini bir daha gün ışığına çıkararak; 
«patronlarla işçiler arasinda “bahar havasi» tezini sâvunanlara' yeni bir darbe 
olmuştur. 


Günden güne artan hayat pahalilıği, başlıca tüketim mallarına durmadan yapilan 
zamlarla çekilmez bir hal alınca, bir süreden beri gündemde olan asgari ücret tesbiti konusu yeniden alevlendi. Asgari ücreti bir sefalet ücreti olarak tesbit etmek 
ve böylece azami, sömürülerinden-en ufak bir fedâkârliık etmemekte direnen :patrâönlar;.bu: sefer. nispeten, çok daha hazırlıklı bir. işçi: kitlesiyle. karşılaştılar. İşverenlerin 
AP: hükümetinin desteğiyle hazırlatmış. olduğu sözümona geçim ,endeksleri,. işçi sen- 


AP hükümetinden, açların halinden anlaması beklenemez. 


dikalari tarafından uzmanlara hazırlatılan geçim endekslerinin ve asgari geçim için 
gerekli ölçüleri tesbit eden ilmi raporların karşısında tutunamadı. AP hükümetinin 
yaptığı partizanca elemelerden sonra en kıymetli uzmanlarından yoksun kalan 
Devlet Plânlama Teşkilâtı (DPT) bile, işçilerin isteklerine hak vermek zorunda kaldı. 
Ancak DPT tarafından hazırlanan raporun bu niteliğini gören AP hükümeti sorumluları, onun açıklanmasına kesinlikle karşi çıktılar ve baskıyla yaptırdıkları birtakım 
değişikliklerden sonra, DPT raporunu da kendi hesapları ve istekleri yönünde geliştirdiler. Ne var ki, DPT-nin gizli tutulan ilk raporundan elde edilmiş bilgiler, bugün 
işçilerin kazançlarının 9/4 60-80 kadarını gida maddelerine harcamak zorunda 
kaldıklarını, 25 liralık bir asgari ücretin bile, işçinin yalnızca gıda ihtiyacını olsun 
karşılamaya yetmiyeceğini açıklıkla göstermekteydi. 


Sendikaların bu konuda bilim adamlarına hazırlattıkları raporlar da bu gerçeği 
açıkça ortaya koymakta, bir işçinin yetenek ve gücünü koruyarak çalışabilmesi ve 
hiçbir lükse kaçmadan yaşıyabilmesi için gerekli gıda ihtiyacını kalori hesabiyle 
göstermekte, diğer asgari ihtiyaçları için gerekli harcamaları da belirtmektedir. 
Çeşitli sendikaların ve Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'nun tamamen bu 
bilimsel raporlara dayanarak ileri sürdükleri asgari ücret istemleri, yalnız işçiler 
tarafından: desteklenmekle kalmamış, günde 25 lira ile geçinmenin ne demek olduğunu çok iyi bilen milyonlarca dargelirli tarafından da benimsenmiştir, 


Yapılan hesaplara göre, ailesi 4 kişilik bir işçinin, günlük ihtiyaçlarını karşılaması 
ve insanca bir hayat sürebilmesi için asgari ücret olarak saat başına 8 lira 43 kuruş 
alması, yani günde 67 lira 44 kuruş kazanması gerekmektedir. Oysa, işverenler, 
günde 25 lira asgari ücreti bile kabul etmemekte, bölgesel bir asgari ücret tesbitinde ısrar ederek, en fazla 19 liralık bir asgari ücret tanımak istemektedirler. 


Basit bir hesap yapalım: Dört kişinin zeytin ekmek ve çay ile sabah kahvaltısı 5 lira 
tutar. Öğle ve akşam yemeklerinde de 10-ar lira ile nasil öğün edilebileceğini vitrindeki kilosu 20 liralık ete ancak bakip geçebilenler gayet iyi bilirler. Günde 25 liranın 
yalnızca yiyeceğe harcanması, 4 kişilik bir-işçi ailesinin, ancak hayatını devam ettirmesini sağlıyabilir. Bilindiği gibi, bizde işçi ailelerinin çoğu 3—4 çocukludur. Türki- * 
yemiz doğum nispetinin yüksek olduğu ülkelerden biridir. Demek ki, işçi asgari gündeliği 25 lira olarak tesbit edilse bile, bu miktar ikiden fazla çocuklu bir işçi ailesinin 
gida ihtiyacını olsun karşılamaya yetmemektedir. Kaldı ki, aileyi barındıracak bir 
evin kirasından, ısıtılmasından, giyimden, yol parasından, okul masraflarından, hastalıktan henüz söz etmiyoruz. Sinema, kitap, tiyatro gibi kültür ihtiyaçlarını ise tümden yok farzediyoruz. 

Durum böylesine açıkken, işverenlerin asgari ücretleri bölge hesabına göre 14 ilâ 


19 lira arasında tesbite çabalamaları ve AP hükümetinin de buna arka olması, ülkemizde, işçinin bulgür ve çorbadan gayrı yiyeceğini lüks sayan sömürgeci zihniyetin, 


Sokakta yatanlar sokakta uyanacak. 


ELLE 
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kendi hesabına çalıştırdığı insanları hiç değilse doyurmak görüşüne bile erişmediğini 
göstermektedir. 


Asgari ücret konusundaki tartışmaların kısa zamanda çok geniş çevreleri kaplaması, ve asgari ücretlerin işçi sendikalarının istekleri temelinde tesbiti mücadelesine işçi olmıyan tabakaların da katılması, AP hükümeti ile işverenlerin birer sömürge 
valisi zihniyetiyle davranmakta olduklarını anlıyanların çoğaldığını göstermektedir. 


Asgari ücretlerin tesbitiyle çok yakından ve doğrudan doğruya ilgili olan işçi kitleleri bu mücadelede en kesin rolü oynıyacaklardır. Zira asgari ücretlerin AP hükümetinin ve patronların dileğine göre tesbit edilip, Meclisten parmak çoğunluğuyla 
geçirilmesi, yurdumuzda işçilere yapılan esir işleminin kanunlaşması ve işçilerin 
sefil hayatının daha uzun yıllar devamına göz yumulması demek olacaktır, 


Türk işçi sınıfı buna boyun eğmemekte kararlıdır. Bunun en kesin belirtileri, asgari 
ücret tartışmalarının yalnız protesto bildirileri düzeyinde kalmayıp, gerektiği takdirde 
bir genel greve gitme fikrinin gelişmesi ve hazırlıklarının'da ilerlemesidir. Gerçekten 
de, genel grev gibi çok etkili ve henüz Türk işçi sinifinin kullanmadığı bu mücadele 
silâhı, sömürücülere büyük bir darbe olacak ve işçilerin kendi haklarını elde etmek 
ve savunmakta ne denli kararlı olduklarını gösterecektir. Dünyada, işçi -sınıfının 
bilinçlilik derecesinin yüksek ve işçi mücadelelerinin gelişmiş olduğu ülkelerde, işçiler, genel grev silâhını başarılı olarak kullanmakla, şimdiye kadar işçi aleyhtarı: pek 
çok hareketi önlemeyi ve haklarını savunmayı başarabilmişlerdir. Türk işçilerinin de 


bunu- yapmaması için hiçbir sebep yoktur. 
Zahide Duru 


= be ei >. 


Memleketimizde emperyalizm ve feodalizm, pahalılık ve işsizlik 
olarak şekillenmiştir. 


Ateşten gömlekli geçim 


Yurdumuzda çalışanların ezici çoğunluğu, maddi üretimde çalışan tüm emekçiler, 
iktidarın ve dış sömürücülerin çıkarcı politikasi yüzünden günden güne daha çok 
eziliyorlar, Milyonlarca çalışan insanımızı, içerde ve dışarda iliklerine kadar sömüren, 
ezen, yıpratan kapitalist düzen, tüm sosyal haksızlıkların kaynağıdır. Bu kapitalist 
sömürü düzeninde'işçinin, emekçinin ailesiyle birlikte geçimi, insanca yaşaması son 
derece 'güçleşmiş bulunuyor. Sözün kisasi, ekmeğin: aslanın ağzında bulunduğu bir 
devirde yaşıyoruz. 

Yurdumuzda ulusal gelirin tümünü emeğiyle yaratan milyonlarca emekçi, bugünkü 
soygun düzeni. koşulları altında bir ölüm-kalım savaşı yapmaktadırlar. Oysa, yaşamak, insanca.bir ömür sürmek, neslin:devamını sağlamak, her insanın en: doğal hakkıdır.-Bir insanın, çalışabilmesi için herşeyden önce tok olması gerekir, Oysa, bugün 
Türkiyemizde çalışanların. büyük, çoğunluğu, doymak şöyle dursun, doymanın ne 
anlama geldiğini bile çoktan unutmuş bulunuyorlar. 

Bu gerçeği ortaya koyan veriler aynı zamanda iktidarın ne denli bir iç politika 
yürüttüğünü ve mevcut düzenin “sömürüyü nerelere vardırdığını ispat: etmektedir. 
AP hükümetinin: savunduğu işverenler, asgari ücretin 25 lira olarak tesbitini engellemek için her yola başvuruyorlar. Patronlar, çalışanların sofrasında “soğanı ve kuru 
fasulyeyi bile lüks sayıyorlar. Bilindiği gibi, asgari ücret 25' lira da olsa, bu para dört 
çocuklu birailenin doymasına yetmez. Bu ailenin ayrıca kirası, elektriği, suyu, giyimi 
ve diğer. masrafları var. Çocukların okul masrafları var. Hastalık halinde, doktor, 
ilâç masrafı var. İşte bazı örnekler: 


Osman Uçar, yıllarca masa başında dirsek çürütmüş, 680 lira aylıklı bir memur. 
Yani gündeliği 25 liraya yakın. İyi ama, bu çilekeş memur günde 25 lira ile kendisinin ve dilesinin hayatını nasıl sürdürebilir? O bunun çaresini, beslenmeyi, ağaç 
gölgesinde 'oturafildrin havsalasının 'almıyacağı bir şekle sokmakta--bulmuş. Yani 
iki ayda bir çuval un ve bol bol suile tuz. Okula giden dört çocuğun"yalnız sade 
suya hamur aşı, ile doyurulması, Ve bununla hayatın. devam, ettirilmesi kolay kolay 
aklın almıyačdğı bir iştir. Ama bu adaletsiz sosyal düzönde koşullar amânsızdır. 
Ve on lira günidelikli, üç çocuklu işçi ailelerinin de yaptığı budur. Onlarin sofrasına 
hamur işi de gelmiyor. Başlıca gıdaları yağsız, etsiz bir çorba, bir de bulgar pilâvı, 

Oysa, uygar ülkelerde et, süt, yumurta, balık gibi bol kalorili ve türlü vitaminli 
gıdaların çocukların sofrasından eksik olmaması gerekir. Ama bunlarla beslenmek, 
bizim mutlu azınlığın dışındaki çocuklarımız için, balı yalnız alfabede okuyan, portakalı ilk gördüğünde «ağaç kabağı» zanneden yavrularımız için hayaldir. İşte memleketimizde sütün litresi 2,5 liraya fırladı. Bu durumda, 10—15 lira gündelikli hangi 
emekçi baba, yavrularını her gün sütle de besliyebilir$ 


Ağaç gölgesinde oturup da halkımızın ensesinde boza pişirenler, bol bol nutuk 
çekenler, nezle olunca soluğu İsviçrede alanlar, şimdi bir lehimci ustasının nasıl 
yaşadığını dinlesinler: Şevket usta bir gecekonduda oturuyor. Başında'okül çağında 
beş çocuğu, bir de genç yaşta kocamış karısı var, Adamın gündeliği taş çatlasa 


15 liranın üstüne çıkmıyor. Peki, bu 15 lira ile 7 nüfuslu aile nasıl geçiniyor, ne yeyip, 
ne içiyorlar? Ayran-ekmek! Evet, onlar ayran paparası ile öğün savmaya, karın doyurmaya çalışıyorlar. Beş çocuğun beşi de okula gidemiyor. 

Dokuma işçisi Halil'in gündeliği 14 lira. İki çocuğu var. Evi, eni-boyu iki metreden 
ibaret bir gecekondu kovuğu. Sığar mı 4 nüfus bu kadarcık kovuğa? Hani mutfağı 
bunun, hani yatak odası, hani oturma odası? Sormayın. Hepsi o dediğimiz kovuk işte. 
Başlarını sokmuşlar, ayakları dışarda. Zaten onlara mutfak lâzım değil. Bir şey 
pişirmiyorlar ki, mutfak gereksin. Aç acına yaşama yollarından. birini bulmuşlar: 
Sabah kahvaltılarını geç ediyorlarmış, Sabah kahvaltısı da nebati yağ sürülmüş 
ekmek. Böylece, öğle yemeği gerekmiyormuş. Akşamları da, bir gün bulgur pilâvı, 
bir gün çorba. Et, süt, balık, yumurta v.s, hak getire... 


Bay Tahsin 24 yıllık belediye memuru. Maaşı:830 lira. Evde 5 kişiyi: beslemek 
zorunda. Et haftada bir defa 250 gram alınıyor. Çocuklara ayda bir defa da tatlı. 
Sonra gelsin ekmek, bulgur, kuru fasulye, çorba .. . 


Dilâver, 500 lira aylıklı bir aşçı. 8 nüfus geçindiriyor. Bü 8 nüfus tek odalı bir evde 
barınıyorlar. Kirası 90 lira. Yemek artıklarını eve götürmese, 8 nüfus çoktan bu dünyadan göçüp gitmiş olacak... 

Memleketimizde milyonlarca emekçi işte böyle bir sefalet, yoksulluk içinde kıvranmaktadır, Memurların ezici çoğunluğunun durumu da böyledir. Bugün 100 bine yakın 
memur 400—600 lira arasında maaş almaktadır. Yani günlük 25 liranın'da altında. 
Bu, sabahları zeytin-ekmek yemek demektir. Bu, ayda bir kez, 250 gramcık et alabilmek demektir. Bu, bitkisel hayattan da beterdir. 


Basında çizilen bu sefalet tablosu, kapitalist sömürü düzeninin halk yığınlarını 
korkunç bir mengene içinde sıkıştırdığını ve bu ezgi düzeninin, bu mengenenin yıkılıp 
parçalanması zorunluğunu dile getiriyor. Ateşten gömleğin ta kendisi olan bugünkü 
hayat pahalılığı şartlarında, 4 kişilik bir ailenin, orta halli bir geçim sağlıyabilmesi 
için en azindan günde 50 liraya ihtiyacı vardır. Tabii, daha fazla nüfuslu ailelerin 
günlük zaruri ihtiyaçlarının karşılanması için asgari ücretin daha yüksek olması 
lâzımdır. Onun içindir ki, Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu asgari 
ücretin bütün yurtta 67 liranın üstünde olmasında haklı olarak ısrar etmektedir. Ama 
bu ölçüde asgari ücreti, Amerikancı ve Natocu politikasina devam eden enflâsyoncu 
AP hükümeti verecek midir? Elbette gönül rizasiyle vermiyecektir. Fakat, verilmiyen 


hak, tutarlı bir mücadele ile alınacaktır. 
M. Çakıcı 


Yeni bir soygun dalaverası 


İşçilerin emeklilik yaşlarının 55-e indirilmesi konusunda bir kanun tasarısı hazıreklenen yeni bir dalavera olduğu, gerek bazı sendikalar, gerekse bu konularda 
uzman olan yurtsever ilim adamları tarafından açıklandı. Önceleri, Çalışma Bakanı 
da, emeklilik yaş haddinin 55-e indirilmesinin Türkiyenin bugünkü gerçeklerine uygun 
olmadığını belirterek bu tasarıya karşı çıkmıştı. Onun biraz aceleci olan bu tutumu, 
işçileri soymakta ustalaşmış işverenlerin ve soygun işlerine daha çok aklı eren birtakım AP elebaşılarının ve kompradorların araya girmesiyle düzeltilmiş olacak ki, 
kendisi ne denli bir soygun imkânının elden kaçmakta olduğunu farketti ve hemen 
ağız değiştirdi. Şimdi iş, hazırlanmış olan bu'tasarının Meclise sunulmasına ve tezelden kanunlaştırılmasına kalmış görünüyor. 


Ne var ki, bu tasarının Mecliste görüşülmesinin yeniden çok sert çatışmalara yol 
açacağı ve bu arada işçi sendikalarının da bu kanun tasarısına karşı savaşı yeni bir 
düzeyde yürütmeye geçecekleri meydandadır. Zaten, kanun. tasarısının yalnizca 
açıklanmış olan taraflarının biraz dikkatle incelenmesi bile, ne korkunç bir soygun 
mekanizmasının kurulmakta olduğunu derhal göstermektedir. 


Yeni tasarı kanunlaştığı takdirde, 55 yaşını doldurmuş bir işçi emekliye ayrılma 
hakkından — ancak 25 yıldır sigortalı olduğu ve en az 5 bin gün malüllük, yaşlılık ve 
ölüm sigortaları primini ödediği hallerde — yararlanabilecektir. Beş bin gün bu 
primleri ödemiş olmak demek, açıkçası, 16 yıldan fazla bir süre içinde aylığının ya 
da günlüğünün belirli bir kısmını sigorta kasasına yatırmış olmak demektir. Yirmibeş 
yıldır sigortalı olmanın ne anlama geldiğini ise, daha işçi emeklilik sigortası kabul 
edileli 10 yıl bile olmadığını hatırlatmak, olanca gülünçlüğü ile meydana koymaya 
yeter. Kabataslak bir hesapla, demek ki, bu kanun kabul edilecek olursa, pratik 
olarak işçilerin 55 yaşında emekliye ayrılmaları uygulaması 1990 yılından önce başlıyamıyacaktır. Buna karşılık, emekliye ayrılma yaşi 5 yıl azaltıldığı için, işçilerin 
ödemeleri gereken hastalık, malüllük, ölüm primleri arttırılacak, yani işçinin eline 
geçen paradan kesilen miktar daha da fazlalaşacaktır. Bir süre önce Çalışma Bakaninin itiraf edip sonra vazgeçtiği açıklamaya göre, bu kesintiler “/p 16 yı bulacaktır. 


Demek ki, işçilerin pratik olarak faydasını değil, zararını görecekleri bu: yaş indirimi kanunuyla elde edilen prim fazlaları, işverenlerin elinde, 1990 yılına kadar yeni 
dolaplar döndürmek, soygunlar yapmak üzere sermaye olarak toplanacaktır. 


İşçiye gelince, 55 yaşında emekliliğe kavuşacağı hayaliyle, hayatı biraz daha 


Halkımızın pahalılık ve işsizlikten kurtulması için seferberlik 


açiyoruz. 
(İşsizlik ve Pahalılıkla Savaş Derneği) 
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ağirlaşacak, evine götürdüğü pard' biraz daha azalacak ve cebinden kesilen bu 
prim fozlalarının hayrını görmeden bu sefalet şartları içinde çürüyüp gidecektir. 


«İşçilerin yararına» maskesi altında işçilerin böylesine soyulmasınâ, ancak Türkiyedeki komprador-ağa düzeninde, ve sendikaların bu soyguna karşı etkili bir savaş 
yürütecek düzeye -hâlâ:erişememiş olduğu toplumlarda rastlanır. 


Kanun tasarısı lâfının ortaya çıktığı gün, Türkiyedeki işçilerin haklarını gerçekten 
temsil ettiğini birçok vesilelerle göstermiş olan Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu, derhal buna karşı gelmiş ve AP-nin bu yeni soygun manevrasına karşı işçileri 
ve bütün sendika önderlerini uyarmıştır. 


Hayat pahalılığının durmadan arttığı, işçi haklarının her gün biraz daha kısıtlandığı, geçim zorluklarının insanı çileden çıkardığı bu günlerde, işçi emekli yaşının 
55-e indirilmesi gibi oyunlala soygunun daha da arttırılmasına, yalnız işçiler değil, 


yurdunu ve halkını seven hiç kimse göz yumamaz, yummamalıdır, 
Ulviye Çalık 


Uzayda başarı- yerde başarı 


15 Eylülde aya doğru yola çıkarılan Sovyet uzay aracı «Sonda-5», ayın etrafını 
dolaşıp geri dönerek 21 Eylülde Hint Okyanusuna yumuşak iniş yaptıktan sonra, bir 
Sovyet araştırma gemisinin güvertesine alındı ve yine Sovyetler Birliğine ulaştırıldı. 


«Sonda-5», programa: uygun; olarak, önce dünyamız etrafında bir yörüngeye oturtuldu. Bir süre sonra, gezegenlerarası uzaya: çıkabilmesi için roketleri yeniden ateşlendi ve hızı saniyede 11,2 kilometreye çıkarılarak aya yöneltildi. Araç. aya yaklaşınca, yörüngesinde bir düzeltme yapıldı ve önceden hesaplanan ay yöresi bölgesinde..bir yörüngeye oturtuldu. Bu yörüngede ayın etrafını dolaşırken bilimsel gözlemler yaptı, resimler çekti, Bu turunu tamamladıktan sonra yine hızı ve yörüngesi 
değiştirilerek dünyamıza doğru yöneltildi. «Ikinci kozmik hiz» ile, yani saniyede 
11,2 km. ile dünyamızın atmosferine daldı. Bu hızı aero-dinamik frenleme ile 14 dakika içinde azaltıldı ve en sonunda paraşütleri açılarak sapasağlam dünyamıza 
indirildi. 

Uzay araçlarının aya gönderilmesi, ay etrafında bir yörüngeye oturtulması, aya 
yumuşak iniş yapmaları bundan önce başarıyla denenmişti. Ve bu denemelerde her 
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zaman öncülük Sovyetler Birliğinde olmuştu. Bir uzay aracının aydan dünyamıza 
geri getirilmesi ve: üstelik yumuşak iniş yapmasıise, ilk kez «Sonda-5» ile denenmiştir. Ve bu başarıyla da Sovyet ilim ve tekniği, pek çok alanlarda üstünlüğünü bir 
kere daha dünyaya ispatlamıştır. i 

Amerikan Uzay Araştırmaları “Dairesi'nin 'bu arada: istifa eden: Genel Müdürü 
James Webb şöyle diyordu: «Bu deneme de gösteriyor ki, Sovyetler hemen de istedikleri her şeyi yapabilirler, «Sonda-5x in başarısı, ilk teknik lâboratuvarın aya indirilmesinden daha önemlidir.» Batı Almanya'daki Bochum Rasathanesi'nin Müdürü 
Kaminski, bu denemenin ve hassaslığın uzmanları bile hayrete düşürdüğünü, belirterek şöyle dedi: «Aya ilk gidecek olanlar Ruslardır.» İngilteredeki ünlü Jodrel Bank 
Astronomi Merkezi'nin Müdürü Sir Bernard Lovel de şunları söyledi: «Bu mükemmel 
başarı, Rusların ay'ı Amerikalılardan önce en yakından inceliyebileceklerini göstermektedir.» 

Sovyetler Birliğinin öncülüğünü ve üstünlüğünü ispatlıyan bu yeni denemenin teknik yönleri, elbetteki ilim çevrelerindeki hayranlığın başlıca nedenlerinden biriydi. 


«Sonda-5» ile yapılan denemede karşılaşılan göçlüklerin en başında, uzay aracının 
sapasağlam dünyamıza inditilmesi gelmektedir. İlk defadır ki, gezegenlerarası uzaydan bir araç, dünyamızı saran atmosfere saatte 44.000 km. hızla girmektedir. Saniyede 11,2 km. olan bu hizı, aracın yumuşak iniş yapabilmesi için saniyede 5—10 
metreye indirmek gerektir. Bugünkü şartlarda, eldeki teknik olanaklara dayanarak, 
aracın hızını azaltmak için havada sürtünmeden yararlanmaktan, yani aero-dinamik 
frenlemeden başka yol yoktur. Fakat böylesine bir hızla atmosfere giren uzay aracinin burun tarafında havayı sıkıştırması sonucunda muazzam bir ısınma doğmaktadır. Öyle ki, en elverişli koşullar altında bile bu ısınma 13—14 bin dereceye yükselmektedir. En zor eriyen Wolfram madeninin erime derecesi 3.140 °C olduğuna göre, 
böyle yüksek ısıda uzay aracı, eğer bir koruma yolu bulunmazsa, eriyip yok olur. 
Sovyet uzmanları, «Sondas5» i çok yüksek ısılara karşı koruyacak bir zirh yapmışlar 
ve böylece en önemli sorunlardan birini çözmüşlerdir. 


Ne var ki, uzay aracının burun tarafında ısının ancak en elverişli koşullarda 13—14 
bin dereceye yükseldiğini söylemiştik. Bu en elverişli koşullar ise, uzay aracını dünyamizın atmosferine elden geldiği kadar yatık bir şekilde yöneltmekle sağlanabilir. 
Uzay aracı biraz daha dikine ütmosfer& dalacak olursa, doğacak olan çok daha 
yüksek ısıya karşı korünamaz ve bir anda buhar olup gider. Fakat öte yandan, gereğinden daha yatık bir yön verilirse, o zaman uzay aracı dünydmizin yanından sıyrılıp 
geçerek üzayda kaybolur ve bir daha da geri getirilemez. İşte bu iki tehlikeyi de 
önliyebilmek için, uzaydan gelen aracı, belirli bir koridordan atmosfere yöneltmek 
zorunludur. Bu koridorun çapı 60—70 km. kadardır. «Sonda-5» ile yapılan denemede 
ise, bu koridor sadece 10—13 km. çapında tutulmuştur. Uzaydan, 350 bin km. uzaktan ve saatte 44,000 km. hizla dünyamıza gelen «Sonda-5» işte böyle aklın zor alacaği bir hassaslıkla yöneltilmiş ve bu daracık koridordan ötmosfere dalmıştır. Bu güç 
işi, «Sonda-5» in içindeki ve yerde kumanda merkezindeki muazzam elektronik beyinler ve bir sıra donatım başarmıştır. Saniyede bir milyon hesap işlemi yapan elektronik beyinlerin: bile bu başarılı inişi sağlarken zorlandıklarını gözönünde tutarsak, 
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başarının büyüklüğü daha iyi anlaşılır. Hele bu denemenin: ayrıntılarına daha: çok 
inersek, çeşitli alanlardaki bilimsel ve teknik işbirliğinin ve-ahengin önemini ıdaha 
iyi görebiliriz. 

Bu işbirliği ve ahengin dayandığı temel, gerek bilim adamlarının açıklamalarında, 
gerekse dünya basınında ve dünya: kamuoyunda,- kaçınılmaz bir şekilde teknik 
alandan toplum alanına uzanacaktı. Çünkü, uzaydaki: başarı, yer'deki başarı olmadan sağlanamazdı. Onun için, Amerikan Uzay Araştırmaları Dairesi Müdürü görevinden çekilirken, Amerikan hükümet çevrelerinin bilimsel araştırmaları baltaladığını 
açıkça söylemek zorunda kaldığı gibi, sözlerine şunları da ekledi: «Bu deneme, dünyanın temel yapısını ve kuvvet dengesini Sovyetler Birliğinin değiştirebilecek 'yetenekte olduğunu göstermiştir.» Batı Almanya'da çıkan Frankfurter Ründschâu'gazetesi 
de şunu belirtti; «Conson, Amerikan uzay araştırmaları tahsisatınm büyük bir -kısmını Viyetnam harbi için geri alırken; Sovyetler büyük bir dikkatle ve büyük'yatırımlarla bu denemeyi hazırladılar.» Ruhr Nachrichten gazetesi daha açık'olarak, «Amerikanın uzay uçuşu, Viyetnamdaki pirinç tarlalârındaki harcamalarda son bulmuştur» 
demektedir. Amerikanın uzaydaki ve Viyetnamdaki yenilgileri, Sovyetler Birliğinin 
uzaydaki ve yer'deki: başarıları, İngiliz Morning Star gazetesinin -de- çıkardığı şu 
sonucu dünya kamuoyunun gözleri önünde daha dasiyi canlandırmıştır: «Sonda-5 ile 
yapılan uzay :denemesi, Büyük: Oktobr Sosyalist Devrimi'nden bu. yana Sovyetler 
Birliğinde olagelen muazzam değişme ve gelişmeyi bir kere daha göstermiştir.» 


Hüsnü Conker 
(Y. Mühendis) 


Mı t; 


Reportaj: 


Kör boğaz, olmaz olaydın! 


Esenboğa Hava Limanı'ndayız. Çalışmak üzere Avustralya'ya gidecek: yurttaşlarımizin akraba ve yakınlarından meydana gelen bir kalabalık terminal yapısını. doldurmuş; teraslara ve otopark yerlerine taşmış. 


Terminal yapısını dolduran: insön kitlesine rağmen, çevreye egemen: olan:sessizlik 
dikkati çekiyor. Oturan ya da kümeler halinde ayakta'duran kişilerin bakışlarında 
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ortak bir ifade var: Tereddüt... Buruk duyguların biçimlendirdiği dudaklar kımıldamıyor. Bununla beraber, kalblerde: söylenen hazin bir gurbet türküsünün sessiz 
melodisini dinlemek mümkün. 


«Bize kısmet gurbet elde verildi. 
Bu ayrılık yaman büktü belimi 
Yaradan Hak... Sen belirsin halimi... .» 


Birden yükselen bir feryat, dinlediğim sessiz melodiyi bastırdı. Altmış yaşında 
kadar görünen bir kadının, hiçkırıklar arasında söylediği şu sözler kulaklardan 
kalblere indi: 

— Yavrum, ciğerim benim... ; 

Kadın, oğlu ve geliniyle birlikte transit salonuna doğru yürüyen torunundan ayrılmak istemiyordu. Bir yandan onu öpüyor, bir yandan bağırıyordu: 

— Kör boğaz... Olmaz olaydın; kör boğaz!... 

Oğlu Ali Salma ile, gelini ve torununun, çalışmak üzere binlerce kilometre uzaktaki 
bir başka diyara gidişlerinin biricik nedeni, yaslı kadının bu sözlerinde gömülüydü. 
Ali Salma ve karısı, Türkiye'de «kör boğaz»larını doyuramamışlardı; bu yüzden gurbetin katmerlisine doğru bir yolculuğa çıkıyorlardı. 

Ali, gurbete çıkmanın ve anasını böyle perişan bir durumda bırakmanın verdiği 
acıyla bitkin bir haydeydi: 

— Ana... diye âdeta bağırdı. Ana, Allahını seversen etme... ölmeye gitmiyoruz 
ya, geliriz elbet... 

Yaşlı kadın, kendisi gibi ağlıyan birkaç kadının araya girmesiyle yatıştı. Gözyaşlarının ışıldattığı sönük gözlerini, apronda bekliyen uçağa yapıştırdı, öylece kaldı. 

Saat 13,00. Uçağın hareket etmesine otuz dakika var. Kucağındaki sepetin içinde 
beş aylık yavrusunu taşıyan bir işçiye sokuldüm: 

— Adın ne kardeşlik? 

— Besim Aral... 

— Memleketten ayrıldığın için üzülüyor musun? 

Besim Aral, ciğerlerinin bütün havasını boşaltan bir iç çekişinden sonra karşılık 
verdi: 

— Hem de nasil... 

Aynı anda, başını sola yıktı, ceketinin yakasına iğnelediği Türk Bayrağını okşadı. 
Bir şey sormama gerek kalmaksızın boşaldı: 

— Gitmek istemiyorum. Ben gurbete dayanamam): biliyorum. Evlenmeden önce 
İstanbul'a gitmiştim çalışmaya, orada bile duramadım. Haftasında geri döndüm. 
«Beşiğin ardı bile gurbet» diyen, doğru demiş. Ama çarem yok artık. Yer yok, yurt 
yok. Köyde bir eski evimiz var; bir iki de tarla. Doyurmuyor bizi. Kalabalığız. Anam, 
babam, üç kızkardeşim, karım, ben... Hiç olmazsa sürünmekten kurtuluruz, köydekilere de beş on kuruş yollarız, dedim, Ama, bakalım, dayanabilirsem .. . 

Uçağa çıkan merdivenin ortasında, beline sardığı Türk Bayrağıyla geride kalanları selâmlıyan bir yurttaşımızın hali, sadece orada bulunan Türkleri değil, Avustralya 
Elçiliği görevlilerini bile duygulandırdı. 
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Son yolcu da uçağa binip, merdiven kapıdan ayrılınca, terasta ve apron kenarlarında yığılmış halktan bir ağıt yükseldi: 


«Gurbet eli bizim için yapmışlar, 
Bizi alıp gurbet ele atmışlar, 
Olüm ile ayrılığı tartmışlar 
Elli gram fazla gelmiş ayrılık.» 


Ağıt, dev mötorların homurtularında boğuldu. Tıpkı, daha Esenboğa'da başlıyan 
yurt özleminin, işsizlik denen bunalım içinde boğulduğu gibi. Havalanan uçak kaybolmaya' yüztuttuğu zaman; terastan sallanan kollar da düştü. Her şey olup bitmiş, 
Avustralya'ya gidenlerden geriye, aprona düşürülmüş bir ıslak mendil kalmıştı. 


R. Şahin 


Hikâye: 


Yıkanmamış beyin 


Üniversite şehidi V. Demircioğlu'na 


Teknik Üniversite Öğrenci Yurdu yatakhanesinde çoktan uykuya dalmışlardı. Açık 
pencerelerden de bütün İstanbullu kokularla dolgun Temmuz dalmıştı içeri. 

Karanlıktı. Ama Temmuz gecesinin gökyüzü nasıl balkım balkım yıldızlı ise, bu 
koğuşun karanlığında da aydınlığın delikanlıları, aydınlık “eylemleri ve aydınlık 
düşünceleriyle ışıl ışıldılar. 

O gün yaşadığı şanlı bir gündü Istanbulun, Vakit geceyarısıydı. Cephede silâhların 
susmasından sonra, akşam karaltısi ile birlikte kozamatlara inen uyku gibi barut 
kokulu, kulağı kirişte ve eli tetikte bir uykudaydı tüm İstanbul. Mavi gözleri kapalıydı. Yani su uyuyordu. Ama düşman uyumazdı. Uyumıyan düşman, Dolmabahçe 
önünde sularımıza demirlemiş Amerikan Altıncı Filosu idi. Ve uyumıyan toplum 
polisleri bu diş düşmanın içimizdeki rezil kıpırtisiydı. Bu kipırti, hemen hemen her 
lüks otelin, her randevu evinin kapısında, karaya ayak basar basmaz gelip buraya 
girmiş ve dişi etimize dişlerini saplamış Coninin tatlı-yorgun rahatlığına bekçilik 
ediyordu. 

Üniversite yurdu yatakhanesindeki karyolalarda; İstanbul, bu kavgalı günün gepegenç teri içinde burcu burcu kokuyordu. Polis radyosunu dinlerken uyuyakalanlar, 
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arada bir: sinirli dönüşler yapıyorlardı. Solumaları düzara değildi. Yumruklar yastıklara gömülüydü. Ve her biri, yüreği ağzında, İstanbulun o gününü düşlüyordu. 

Düşlerde o günün sabahı yenilenmişti. Beri yanda, Selimiye Kışlası'ndan top atışları. Bu atışlarla, dış düşmanı çağıranlar ona «hoşgeldin» diyorlardı. Bu, düşün 
karasıydı. 

Ote yanda, Altıncı Filo teknelerinin demirleri sularımıza inerken, Dolmabahçe'nin 
şeref direğinde bayrağımiz yarıya indiriliyordu. Yani genç İstanbul, iç düşmanın 
çağrılısı' dış düşmana «gohom»'diyordu. Bu, düşün akıydı. 

Ve'o'günboyunca' uzayan bu'düşlerde; İstanbul sokaklarında mürekkeple:boyanan 
Amerikan “denizcileri vardı: Rıhtımda;“kurtuluşçü: “İstanbulun geleneği- uyarınca; 
kargatulumba yakalanıp yakalanıp denize dehlenen Coniler vardı. Asfaltlara Türkçe 
yayılmış «gohom» vardı. 

Evet, İstanbul böylesine şanlı bir savaş gününün bu yorgun Temmuz akşamında ve 
bu üniversite yurdu koğuşunda, delikanl.ter kokuları içinde barutlu düşler gördüğü 
uykulardayken : .. uyumıyan dış düşmanın. uyumıyan yerli polisleri o koğuşa bir baskın yaptılar. Ama nasıl? Köye kırah girer gibi: Temmuz harmanından yangın geçer 
gibi... 

Artık at izinin it izine karıştığı o karanlık'boğuşmada belki beş polise bir delikanlı 
düştü, Uykularındaki kurtuluş yeli bıçakla kesilmiş gibi düştü. Üniformanın, miğferin, 
copun, palaskanın, tabancanın soğuk çelikli karanlığında zorbalığın pençesine çirçıplak, capcanlı ve pırıl pırıl bir İstanbul düştü. Coplar havaya kalkıp ete-kemiğe 
indikçe, kırılan nice kol-kanat düştü. Ve o şanlı günün bu kanlı geceyarisindâ,'o 
Temmuz- penceresinden atılan bir delikanlı da, Temmuz göğünden bir yıldız akar 
gibi yere düştü. miye pn = 

Onun kafatasını copla kimin kiral ve erd aşağı kimlerin attığı belliydi. 
Ama külçe gibi düştüğü yerde köprücük kemiği de kırılan delikanlıyı, daha ortalık 
ağarmadan, oradan kimlerin kaldırdığı, ilk yardım hastanesine kimlerin yatırdığı ve 
hastaneye kabul fişinde «hastanın sahibi» dilimine hiç okunamasın diye karıştırılmış 
o imzayı'kimin attığı bilinemedi. 

Akşam gazetelerinin Hukuk Fakültesi'nden olduğunu yazdıkları delikanlı bir beyin 
trovması ile komadaydı..Hepi: topu, yirmi üç bahar görmüş gözleri kapalı. Şakaklarindâ damarlar inadına mor ve kalem kalem. Alnında ve çenesinde bereler. İki günlük sakalında başına copun indiği anda donup kalmış bir ürperti. Dudakları arasında 
oksijen borusu: Bir.koluna'da kan ve serum veren borular bağlı... 

Zaman zaman birer kıymık aralanan ve kılcal damarlı gözkapakları altında kara 
halkaları belli olurcasına kıpırdıyan gözlerine bakarsan, kendine gelir gibi oluyor, 
belki de başucunda; konuşulanları anlıyordu. 

Bir amcasıoğlu, birde güzeteciydi konuşanlar: 

«Görüşleri hakkında ne; diyebilirsiniz?» 

«Yurtseverdi. Üniversitede reform isteği hareketinin, son boykot ve işgallerin içindeydi. Gözünü :.budaktanssakınmazdı...» 

«Hukuk öğrencisi demiştiniz değil mi? Bitirince ne olmak istiyordu?» 

«Avukat olmayı koymuştu aklına. Bizim Konyada, hele köyümüzde toprak derdi 
çok. Daha doğrusu, topraksızlık 'dâvaları, mahkemelerdeki bütün dâvaların; yarısından fazla... İşte bütün'o dâvaları sonuçlandıracağını, hep topraksızların temize 
çikmasını sağlıyacağını söylerdi . . » 

«Peki, Amerikan Altıncı Filosuna karşı dünkü gösterilerde . . » 

İvediyle içeri giren başhemşire bu konuşmayı kesti. Doktorlar konsültasyona geliyorlardı. 

En ünlü profesörler, nihayet ertesi günkü dördüncü konsültasyonda, delikanlının 
zedelenen kafatasını açmaktan ve beynine dokunmaktan başka çare olmadığına 
karar verdiler, 

Ve bu ağır operasyon başladı. Operatörün kanter içinde kaldığı bir sırada, yüzünün yarısı ak tülle örtülü başhemşire usulca onun kulağına eğildi: 

«Bir sivil bekliyor dışarda...» dedi. 

Profesörün dudakları da tülün altında kıpırdadı: 

«Kim, amcasının oğlu muf» 

«Hayır, emniyetten. Beyin nasıl diye Ankaradan“söoruyorlarmış.» 

«Git söyle ona,» diye mırıldandı profesör, «bü beyin zedelenmiş ama, Amerikan 
sabunu ile yıkanmış değil.» 

Ameliyattan sonra, hastanın başucuna bir nöbetçi koydular. Bu, yüzü de önlüğü ve 
“kepi kadar ak-pak ve daha çiçeği burnunda bir hemşireydi. Hep gözlerine ve dudaklarına bakacaktı delikanlının. Hep kulak kesilecekti. Yeni bir kıpırtı olacak mıydı o 
gözlerde ve dudaklarda? Yeni kendine gelir gibi olup da bir şey mırıldanacak mıydı? 
Ve ne diyecekti? 

Bu bekleme saatlerce sürdü. En sonu, gecenin yarısında, hastanın odasından ansızın fırlıyan hemşire kız uça — kaça profesörün odasına koştu. Kapıyı vurmadan açtı. 
Ve giyinik olarak uzandığı kli telâşla doğrilgn profesöre müjdeyi verdi: 

«Konuştu efendim.» >< 

«Ne dedi?» 

«Bir sözcük anlıyabildim yalniz: Gohom dedi.» 

Bu son sözünden sonra çok yaşamiyan delikanlıyı, sabaha karşı, iki seadyeci adam 
morga indiriyorlardı. Koridor, asansör ve tekrar koridorlar. 

Morgta, Anadolu uşağı sedyeciler, ölüyü bıraktılar ama, sizden ayrılıp gidemediler. Onlarda şu kadar yıldır bu kadar ölü taşımışlığın alışkanlığı uçup gitmişti! 
sanki. 

«Bu ölü başka bir ölü.» dedi birisi. 

Öteki dayanamadı, hafifçe titriyen eliyle ölünün yüzünü açtı. 

«Şehit ölü ne de güzel oluyor, bakı» dedi. 

Birincisi sordu: 

«Bunu çirkin Emerikeli uğruna öldüren çirkin pulis bir gün ölse, ne olur?» 

«Ne olacak, eşek cennetine gider!» 

«Oraya da gidemez. Oyle pulisin ölüsü, tövbeler olsun, kimse varıp kaldırmaz da, 
ortada kalır.» 

«Kalmaz.» diye sıkıladı öteki. «Kokusu sağ olsun. Leşi her yanı kokutmasın diye 
belediye kaldırır.» 

Şehit güzeli delikanlının cesedini morgtan-kimin ve nezaman kaldırdığı da bilinemedi. Onu gizli eller, açık bir maksatla, yani İstanbulda cenaze töreni de yeni bir 
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gösteriye dönmesin diye, bir ambülâns arabası içinde doğruca Konyaya, Taşkent 
köyüne gönderdiler. 


O ak-pak hemşire kız, ertesi gün, yine bir üniversiteli olan sevgilisi ile buluşacaktı. 
Buluştular da. Bu sefer nişanlanma kararı vereceklerdi. Verdiler de. 

Buluştukları parkta, oturdukları sıranın ardında bir ulu ağaç vardı. Gövdesi kalın, 
kabuğu ak ve parlak bir ağaç. O kabuğun el değmemiş bir yerine biçimli bir yürek 
çizmek geldi akıllarına. Çizdiler de. Böyle sevdalı yüreği bir ok deler çizgilerde hep. 
Ama onlar o yüreği okla delmediler. Yalnız içine bir «gohom» sözcüğü yazdılar. 


Ağustos, 1968. EVE; 


ŞIIR KÖŞESİ 


Macit Aşkan 


İki vatandaş 


Ana karnında başlar ayrılıklarımız 
Senin kanina havyar karışır 
benimkine mısırla karatohum. 
Sen becerikli ellerde doğarsın 
idrofil pamuklar üstüne 

ben direk diplerinde küle düşerim, 
Sizin evde şenlikler 

bizimkinde telâş başlar. 
Doğmadan hazırdır 

senin kuştüyü yatakların. 
Paçavralar içinde yara olur 

benim yanlarım. 
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Adımız yazılır kütüklere 
Ali 

Veli 
Farklı iki vatandaşız belli. 
Senin çiftliğin hanın 
Benim onbeş kuruşluk cüzdanım var. 
Onu da alabilirsem sağ olsunlar. 
Senim adına okullar yapılır. 
Her okulu beğenmezsin. 
Ben duvar diplerinde tebcet ezberlerim, 
Lüks sayılır okumak bizde 
Okuyanımız çok azdır içimizde. 
Özel öğretmenlerin uzmanların 

olur senin, 
Usun ermez amma, 
yine de kapı gibi diplomalar alırsın 
özel okullarından. 
Yaşamın her döneminde 
yerlerimiz ayrıdır. 
Yarıştıracak olsalar bizi 
unutma ki benim kollarım bağlıdır. 
Ben Musto ağanın çobanı 
Ali beyin ırgatı 
İşlenmemiş: bilincim 

Yepyeni 
kaskatı. 


* 


Ali Ertaş 

(13 Ekim 968 günü 
Avustralya'ya işçi olarak 
giden ilk kafileden bir işçi) 


- Kucaklayın 


Pazar günü 
Ayrılık günü 
Vatandan, 
Anadan babadan, 
Arkadaştan, 
Yakından... 
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Artık-Almanya'dan, 
Hollanda'dan değil 

Bir yenisi ekleniyor gurbetin 
Ve 

Ben varım içinde 
Türkiyeme selâm gönderecek 
AVUSTRALYA'dan 

Kucak kucak 

Üç sene, beş sene 
Kimbilir belki de 

Ömür boyu uzayacak 

Bu hasret denen 

Zehir zıkkım 

Daha şimdiden dolu içim 
Özlemiyle tıklım: tıklım 
Türkiyemde 

Gözüm, gönlüm ve aklım 
Bunun için ne olur 
Vatanım, 

Anam, babam 
Arkadaşım; yökinim: 
Beni öpün, okşayın 
Kucaklayın 

Olanca kuvvetinizle. 

Ben yarın uçaktayim 

Ve sizden çok uzaktayım. 


KEZ 
O-A 


BU SAYFA SİZİN 


Halk hesap soracaktır: 


Konya'da irticai ayağa kaldıran, Amerikalılara hoş görünmek için öğrenci 
yurtlarını bastırıp arkadaşlarımızı şehit 
ettiren, kan ve ateş pahasina kurtardığımız Türkiyemizi bir soygun yatağı haline 
getiren karanlık düşünceliler, Elâziğ'da 
da ilerici yurtsever öğretmenlerin örgütünü tahrip ettirerek, tüm Elâzığ'lıların 
utanç duyacakları yüzkarası bir olay yaratmışlardır. 

Elâzığ halkının vatanperverliğini ve 
din duygularını tahrik ederek bu olayı 
yaratan üç buçuk ne idüğü belirsizin, aslında kimin hesabina çalıştıklarını, böyle 
düzmece olayların arkasında ne türlü 
iğrenç oyunların döndürüldüğünü çok iyi 
bilmekteyiz. 

Şimdilik şu kadarını unutmamalarını 
ögütliyelim: İstedikleri kadar kaba kuvvete başvursunlar, istedikleri kadar bu 
talancı düzeni sürdürmek için tertipler 
uydurup, en âdi iftiraları savursunlar, 
halktan yana güçleri susturamıyacaklardır. Bu gidişe elbette dur denecek ve 
halk bu ihanetlerin hesabını soracaktır. 


Elâzığ Devrimci Yüksek Öğrenim Gençliği 
x 
Ismarlama hastalık: 


Sosyal Sigortalar Kurumu'na bağlı poliklinikte olsun, poliklinik dışında olsun, 
doktorlar tedavi için baktıkları hastalara 
listeye göre ilâç yazıyorlar. Dünyanın 
neresinde listeye göre hastalanılıyor, bilmiyorum. «Listemizde o ilâç yok, lütfen 
doktora söyleyin, yerine listede olanlardan bir başkasını versin...» diyen eczacının bu sözleri insanın canını sıkıyor. 

İşsizlik sigortasından uzun zamandır 
bahsediliyor. Halihazır sigorta faaliyetinin çok daha iyi şekle ve çalışma sistemine sokulması elzem. Ondan sonradır 
ki, bütün pürüzlerin halledilmesi, işsizlik 
sigortası müessesesinin, tahakkukuna 
daha iyi imkânlar hazırlar kanaatindeyim. 


İşsizlik için teessüs edecek sigorta sistemi, mevcut olandan fazla anlaşmazlıklara yol açacağa benzer. Onun için gelin evvelâ bazı pürüzleri, en basiti «listeye göre tedavi» şeklini kaldıralım. 


A. Aykanat — P. K. 5 — Menemen 
* 
Sözde işçiyiz, amma... 


Bizler geceleri soğuk demeden, sıcak 
demeden, bıkip usanmadan sokakları 
karış karış dolaşan, gecekonduların bin- 
bir yokluğu içinde ezilen gece bekçileriyiz. Garibiz. 27 Mayıstan sonra işçi saydılar bizi, Ve de sigortaladılar. Ayda 
yüzde 9 nisbetinde sigorta keseneği var 
maaşlarımızdan. Yani her yanıyla işçiyiz. 
Ama bugün işçi ancak 8 saat çalışır. Bu 
sürenin üzerindeki çalışmalar için işçiye 
fazla mesai ödenmesi gerekir. Fakat biz 
sözde işçiler gün batınca çalışmaya başlar, güneş yükselinceye kadar nöbeti sürdürürüz. Aldığımız ücret 300-350 liradır, 
Bizleri bir çiftlik işçisi gibi çalıştıran ve 
önümüze dilencinin bile kanaat etmiyeceği parayı koyanlar her geçen gün yükselen hayat pahalılığını görmüyorlar mı? 
İçişleri Bakanı, vatandaşın emniyetini 
isterken, bizim emniyetimize sırt çevirmemelidir. S. Durmaz — Antalya 


* 
Vur patlasın: 


Maliye Bakanının Mecliste açıkladığına göre, iç ve dış borçlarımız 33 milyar 
liradır. Bu gerçeğin yanında büyük işsizlik de var. Memleketimizde orta tabaka 
tam tehlikeli bölgeye girdi. 

Bütün bunlara rağmen, AP hükümeti 
eğlenceden, israftan hiç geri kalmıyor. 
Eğlence ve balo olunca, bütün kadro 
hazır. İstanbul'da olanlar uçağa atladıkları gibi bir masa kapıyorlar baloda, Bir 
tarafta 33 milyar borç, öte yanda vür 
patlasın eğlence. Yeşşe be! 


H. Kandemir — Kadıköy — İstanbul 


GELİŞMEMİZ va YÖNÜ 


BARAI 
Diiis 


UZ. 


Kak 


Fiyatı 50 kuruş 


